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C tis zomer, t'is zomer
ik voel het aan mijn lijf
~van in mijn vingers

1 tot in mijn tenen
ik w%ﬁnet mijn fratsen
. helemaal geen blijf.

Laat de zon maar schijnen

de vogeltjes fluiten
ik wil geen huiswerk
« ik wil naar buiten.

Ik schreeuw het uit
_,geniet maar mee
. hopelijk viug

samen naar zee.
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Kleur in huis

Nadia

verbleef vroeger enkele jaren in Huize
Levensruimte, is later beginnen schilderen
en schenkt nu 17 van haar kleurrijke
schilderijen aan de voorziening, die perfect
passen in de nieuwbouw.

Wanneer ben je in Huize Levensruimte
terechtgekomen en waarom?

Eind jaren 70 ben ik in Levensruimte geplaatst.
Ik was toen 14 jaar. Ik had niet het geluk
ouders te hebben, die voor mij zorgden. Vanaf
mijn tweede levensjaar ben ik van de ene in
de andere instelling terecht gekomen tot ik
het geluk had in Levensruimte te belanden.
Dat waren de mooiste jaren van mijn jeugd.

Hoe heb het verblijf in Levensruimte ervaren?
Zijn er dingen die je zijn bijgebleven?

Het was nog in de periode dat er pleegouders
inwoonden met hun eigen kinderen. lk
verbleef in home 3 bij Michel en Leni. Het
was een warm nest. Er was zoveel te beleven.
Onder het weekend was er het ‘centrum’ met
vele ontspanningsmogelijkheden. Michel
had ook een avontuurlijk clubje opgericht
dat heel regelmatig op weekend trok naar
Aywaille om aan speleo en alpinisme te doen.
Onvergetelijke momenten.

Heb je zelf een gezin?

Ik ben gehuwd en heb zelf kinderen. Dank zij
de opvoeding die ik in Levensruimte kreeg
heb ik alle liefde en genegenheid, die een kind
nodig heeft ook aan mijn kinderen kunnen
geven. Ik ben nog steeds heel dankbaar dat ik
in Levensruimte ben terecht gekomen.

Wat denk je over de jeugdbescherming vroeger
ennu?

Ik vind dat de jeugdbescherming vaak
kinderen, die het al niet gemakkelijk hebben,
het gevoel geven zelf schuldig te zijn aan de
reden van hun plaatsing en zelfs niet echt
nagaan waar ze het beste terecht kunnen. Zo
werd ik, samen met één van mijn zussen in
een Medisch Pedagogisch Instituut geplaatst.
Al vlug bleek dat ik daar helemaal niet thuis
hoorde. Er worden ook kinderen gewoon aan
hun lot overgelaten omdat men er van uit gaat
dat een ouder kind, dat ook liefde nodig heeft,
wel voor hun jongere broer en zus zal zorgen.
Dat heb ik zelf in mijn omgeving meegemaakt.
Ik heb het zelfs meermaals gemeld. Nu zijn die
kinderen, als volwassenen, in de marginaliteit
terecht gekomen...

Nogmaals, ik ben heel dankbaar dat ik in
Levensruimte ben terechtgekomen.




Hoe ben je begonnen met schilderen?

15 jaar geleden kreeg ik te horen dat ik een
kwaadaardig gezwel had in mijn mond.
Noodgedwongen moest ik al mijn tanden
laten verwijderen. Ik ging toen door een hel
en sloot mij op. Ik had totaal geen sociale
contacten meer. Toen ben ik beginnen
schilderen. Dat was een uitlaatklep om niet
aan die vreselijke ziekte te denken. Gelukkig
ben ik nu genezen maar schilderen blijf ik wel
doen. Het is een echte hobby geworden.
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We danken je alvast voor de 17 prachtige
schilderijen die de nieuwbouw zullen kleuren.

Ze zijn met heel veel liefde geschonken. Dat
meen ik echt van harte!

lemand die interesse heeft in de werken
van Nadia kan altijd met haar contact
opnemen via 03/2953578

Groene vingers

Op zaterdag 14 maart staken een aantal
bestuurders, onder deskundige leiding van
een professionele tuinier, de handen uit
de mouwen om met vereende kracht, de
voortuin aan de nieuwbouw, volledig te
voorzien van planten. De ganse dag door
werd de voortuin stap voor stap omgetoverd
tot een harmonieuze groene omgeving;
alleszins dat hoopten we die dag, want van
sommige planten was op dat moment nog
totaal niet te zien wat voor struik er zich uit
ging ontwikkelen. Aan het eind van de dag
en na het verwerken van een enorme vracht
planten, waren onze bestuurders niet alleen
blij met het resultaat, maar vooral ook heel
content dat het gedaan was, want ‘pijp uit’
voor allen.

De voldoening is er echter vandaag des te
groter, als we zien hoe alle planten gegroeid
zijn en het aanzicht van onze nieuwe
gebouwen een extra dimensie geven.

Hierbij een impressie van die dag en het
resultaat vandaag.
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AGENDA

Vergeet volgende data in elk geval
niet te noteren :

JOELDAG

Zondag 28 juni tussen 12u00 en 20u00 e

Terrein Huize Levensruimte

ANDERE ACTIVITEITEN

Oldtimertreffen
Zondag 27 september
Buurthuis Veerle Heide vanaf 09u00

Mosselfeest
Zaterdag 17 oktober
Buurthuis Veerle Heide
van 12u00 tot 20u00

Herfstrestaurant
Zondag 15 november
Maekelhoeve Veerle

12u00 stipt.

Voor een voorziening als Huize Levensruimte bieden de subsidies niet voldoende ruimte om onze jongeren op een voor hen specifieke
en degelijke wijze te begeleiden. Om die leemte deels op te vullen, i(unnen wij gelukkig rekenen op de steun van vele sympathisanten.

Ook U kunt ons helpen door storting op rekeningnummer BE84 8600 0277 2259 van Huize Levensruimte. Voor elke gift vanaf €40 wordt
een fiscaal attest uitgereikt. Uw persoonlijke gegevens warden conform de wet op de privacy van 8/12/'92 bewaard.




