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EVENS

Vrijwilligerswerk
Vrijwilliger zijn
Is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
Maar niet te koop
Is positief denken
Is positief doen
Met als enige doel
Voor jezelf en de ander
Een goed gevoel!

De week van de vrijwilliger mag dan wel net voorbij zijn, in naam van alle
vaste medewerkers van Huize Levensruimte, wil ik met deze editie van
Ronduit, alle mensen danken, die op vrijwillige basis, mee bouwen aan de
groei van onze organisatie.

Of het nu gaat om een helpende hand in het dagelijkse leven van de
jongeren, individueel of in groepsverband, een logistieke ondersteuning,
een schrijvende hand, een ‘hand uit de mouw’ tijdens één van onze
opbrengstactiviteiten of een zetel in de raad van bestuur; iedereen doet dit
met een HART voor de organisatie en haar jongeren.

Zonder al deze mensen kan Huize Levensruimte nooit bieden, wat vandaag
allemaal mogelijk is. Een meer dan welgemeende DANK is dan het minste
wat we kunnen teruggeven.

Tot voor kort was de organisatie van het
vrijwilligersbeleid binnen de organisatie
in handen van Greet, maar sinds Lisette
met vervroegd pensioen ging, nam zij
dezetaakoverenwordtditbeleid dus mee
bepaald en vooral verder uitgebouwd
door een nieuwe vrijwilligster.

Luc Raymaekers

e-mail: infoshuizelevensruimte.be Tel.: 013/77 20 75 BE84 8600 0277 2259
Verantwoordelijke uitgever: Luc Raymaekers Afgifte-kantoor: 3200 Aarschot
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Van 28 februari tot 8 maart 2015 is het de week
van de vrijwilligers.

Een week om ook onze vrijwilligers in
de kijker te zetten en te bedanken! Om
erkenning te geven aan het belang én het
engagement van deze mensen!

ledereen die Levensruimte kent, weet dat
hier regelmatig beroep wordt gedaan op
vrijwilligers.

Zij zetten zich onbezoldigd en uit vrije wil in
VOOr onze jongeren en voor onze organisatie.
Ze zetten hun talenten in en doen dat meestal
met veel plezier en voldoening.

N.a.v. deze week van de vrijwilliger willen we in
deze Ronduit tonen dat wij de inzet van onze
vrijwilligers niet vanzelfsprekend vinden en
enorm waarderen. En dat zowel onze jongeren,
onze medewerkers als onze vrijwilligers zelf
hun vrijwilligerswerk als een verrijking in ieders
leven ervaren.

Hun bijdrage is een belangrijke meerwaarde
in het aanbod en de werking van de
voorziening.

Ik noem hier om te beginnen de leden van de
Raad van Bestuur, die zich op vrijwillige basis
inzetten voor een goed bestuur van Huize
Levensruimte.

Vervolgens zijn er de vrijwilligers die een
specifieke taak (hetzij pedagogisch, hetzij
praktisch) opnemen binnen een bepaalde
werkvorm: een avond komen koken, een avond
studiebegeleiding komen doen, vervoer doen
van kinderen naar hun therapie,...

‘Marc helpt mij met wiskunde. Hij legt uit hoe alles
werkt en in elkaar zit. Dat helpt mij. Als ik iets niet
versta mag ik een mailtje doen naar Marc en dan
laat hij weten wanneer hij komt.

i 1

J ]
Z % z % 2
[ Wé | mﬁ

Marc is geduldig. Als ik het niet snap legt hij het
nog eens uit. Soms zijn we een uur bezig, soms
langer dan een uur.

Ik vind het goed dat Levensruimte werkt met Marc
als vrijwilliger, anders was ik vorig trimester niet
door geweest voor wiskunde! (jongere)

‘De juffrouw geeft oefeningen die ik met Jenny
moet maken. Jenny is een lieve mevrouw. Ze
werkt leuk met mij. Ik zit in het tweede studiejaar.
Groetjes. (kind)

Er zijn mensen die tijdens vakantieperiodes met
een groepje kinderen mee naar zee gaan om
ook daar praktische taken op te nemen of om
er gewoon te zijn en mee te genieten van de
vakantiesfeer.

‘Overdag naar onze strandcabine, in de zee, een
spel in de duinen, go-carten, de Hoge Blekker, ...
op de dijk genieten van een ijsje van - natuurlijk - 't
Zoet Genot.

's Avonds één voor één de douche onder of het bad
in, pyjama aan, in de zetel en nog een avondsnoep.
Avondsnoep, een woord en gewoonte die ik daar
heb geleerd. En in tijden van Moe Clara behoorde
juist voor het naar bed gaan ook nog een extra
snoepke tot het vast avondritueel.

Niets bijzonders, prachtig toch ... en elk jaar
opnieuw!'(vrijwilliger)

Al deze mensen bieden onze jongeren extra
individuele aandacht en zorg, een luisterend
oor. Zij kunnen contacten aangaan met de
jongeren die anders zijn dan de ‘professionele’
hulpverleningscontacten en zij verruimen het
sociale netwerk van de jongeren.

Hun bijdrage is ook steeds een ’‘helpende
hand’ voor de begeleiding, die maar weinig
momenten toekomt aan het uitvoeren en / of
aanbieden van ‘iets extra’



Ik vind het fijn dat de vrijwilligers er zijn, dat
is een grote hulp voor de begeleiders en de
jongeren!'(jongere).

Naast de bijdrage van vrijwilligers in het
begeleidingswerk steunen bepaalde
activiteiten, zoals de joeldag en het mosselfeest
in belangrijke mate op de inzet van vrijwilligers.
Op regelmatige basis komt het ‘feestcomité’ (=
comité van vrijwilligers en medewerkers) samen
om de nodige voorbereidingen te treffen voor
deze activiteiten. En ook de dagen zelf zijn ze
aanwezig om alles in goede banen te leiden. De
meesten onder hen van s morgens vroeg tot s
avonds laat.

Tevens organiseert de Jongerenwerking jaarlijks
een Pasta Basta festijn om hun vakantieweek
met de jongeren - meestal in het buitenland
- te financieren. Ook hier weer met de
enthousiaste ondersteuning van vrijwilligers in
de voorbereiding en de uitvoering ervan.

Wie zijn onze vrijwilligers?

Het zijn meestal mensen die, voor ze aan hun
vrijwilligerswerk begonnen, reeds op één
of andere manier verbonden waren aan de
organisatie: ex- bewoners, ex-medewerkers,
familieleden van (ex)-medewerkers, buren,...,
Zij dragen Huize Levensruimte een groot hart
toe en tonen dit door, waar nodig, hun steentje
bijte dragen aan de opdrachtvan de organisatie.

‘Na 10 jaar tewerkstelling kon ik een andere
uitdaging aangaan buiten Huize Levensruimte,
waardoor ik aan de Zijliin kwam te staan. Ik ben
echter nog altijd een fervente supporter en

zoek dat ook te blijven. Als ik een helpende hand
kan toesteken dan ben ik zeker van de partij. Met
plezier steek ik er mijn tijd nog in.(vrijwilliger)

Op 20 januari vond overleg plaats met de reeds

beschikbare vrijwilligers. Op basis van hun

ervaringen en tips wil Huize Levensruimte in de

nabije toekomst de uitdaging aangaan om

1. nog meer erkenning te geven aan wat zij
presteren

2. de verbondenheid tussen vrijwilligers
enerzijds en de organisatie (medewerkers,
jongeren en hun gezinnen) anderzijds te
vergroten

3. nieuwe (ook jongere) mensen aan te
trekken die een stukje van hun vrije tijd aan
de organisatie willen spenderen.

Ben jij ook geinteresseerd om als vrijwilliger je
steentje bij te dragen aan het reilen en zeilen
van Huize Levensruimte? Ga dan naar www.
huizelevensruimte.be/Aan de slag bij ons/
Vrijwilligerswerk
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Het is onmogelijk om hier alle vrijwilligers aan
het woord te laten. Daarom hebben wij aan
Michel en Erna gevraagd of zij bereid waren
tot een interview.

Waarom juist deze mensen? Wel, als we
globaal stellen dat vrijwilligers binnen
Huize Levensruimte zich kunnen inzetten
op drie domeinen, namelijk binnen de Raad
van Bestuur, binnen de begeleiding van
jongeren en hun gezinnen en/of binnen
opbrengstactiviteiten, kunnen we stellen
dat Erna en Michel binnen de laatste twee
domeinen actief zijn. Vandaar dat we ons tot
hen hebben gericht om meer te weten te
komen over hun ervaringen als vrijwilliger.

Erna en Michel, stellen jullie jezelf eens
voor.

Wij zijn prille zestigers. We hebben 1
dochter die het huis uit is. We zijn nog geen
grootouders.

Erna werkt nog steeds. Michel is sinds kort
gepensioneerd en is actief in heel wat
verenigingen. Wij zijn ook actief bij allerlei
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activiteiten in de parochie. Verder gaan we
geregeld fietsen en wandelen.

Welke taken doen jullie allemaal als
vrijwilliger?

Wij helpen mee met de opbrengstactiviteiten,
meestal in de keuken. Michel zit mee in
het feestcomité om deze activiteiten te
organiseren.

Wij gaan ook mee met Luc en Greet naar zee
tijdens de grote vakantie. Eten maken, allerlei
klusjes doen en uiteraard ook de kinderen
mee begeleiden.

Daardoor bouwen we een band op met de
kinderen. Met sommige is dat contact al
beter als met de andere. Het is wel moeilijk
om na die vakantieweken al de opgedane
ervaringen los te laten. Maar het doet ook
deugd om de kinderen achteraf terug te zien
en de erkenning en genegenheid die ze dan
tonen te mogen ervaren.

Michel werkt ook mee aan de voorbereidingen
van Pasta Basta (van de jongerenwerking) en
de dag zelf helpen we mee in de keuken. Dat
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gebeurt natuurlijk allemaal samen met een
heel team.

Hoe lang zijn jullie hier al mee bezig?

We weten het niet precies. Vermoedelijk gaan
we een tiental jaar mee naar zee. Meehelpen
op de joeldag gebeurde al langer.

Wat maakt dat jullie dit vrijwilligerswerk al
zoveel jaren doen? M.a.w. waar halen jullie je
grootste voldoening uit?

Wij vinden dit in de eerste plaats gewoon
plezant. Wij doen dit graag. Maar natuurlijk
doen we dit ook voor Levensruimte. Zulke
voorzieningen hebben gewoon die hulp
van vrijwilligers nodig. Vrijwilligers geven
ondersteuning zowel in de begeleiding
(waardoor bijv. minder begeleiding mee moet
naar zee) als onrechtstreeks op financieel viak
via de opbrengstactiviteiten.

We krijgen ook heel wat waardering terug,
zowel van de kinderen als van het personeel.

Wat zouden jullie meegeven aan mensen
die interesse hebben om zich ook als
vrijwilliger in te zetten voor Huize
Levensruimte?

Doe het gewoon! Je gaat er zelf heel veel
plezier en voldoening aan beleven. Het is
gewoon aan te raden bij mensen wiens hart
naar zoiets uitgaat.

Vrijwilligerswerk moet je doen omdat je dat
- zelf graag wil doen, en niet omdat je er iets
voor terug gaat krijgen. Het gaat om zeer
gewone en simpele dingen. En het is heel
breed aan mogelijkheden. leder moet voor
zichzelf uitmaken wat hij of zij wil doen en
graag doet.

Wat kan Huize Levensruimte nog
verbeteren aan haar vrijwilligerswerking?

Wij zijn content met hetgeen er is. Wij voelen
ons goed met hetgeen we doen. Het is wel
goed dat iemand het gaat coérdineren.

Wij vinden het ook plezant als we eens een
activiteit kunnen doen samen met andere
vrijwilligers en er op die manier waardering
voor ons werk wordt uitgedrukt.

Dank je wel, Erna en Michel voor dit interview
en voor de gastvrijheid!
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Vergeet volgende data in elk geval niet te noteren :

JOELDAG
zondag 28 juni 2015
terreinen Huize Levensruimte

OLDTIMER TREFFEN

zondag 27 september 2015
Buurthuis Veerle Heide

MOSSELFEEST
zaterdag 17 oktober 2015
Buurthuis Veerle Heide

HERFSTRESTAURANT

zondag 15 november 2015
Maekelhoeve Veerle

PASTA BASTA

Ten voordele van het jaarlijks buitenlands kamp van de Jongerenwerking.
Zaterdag 25 april 2015 van 12u00 tot 20u00.
Buurthuis Veerle Heide, Zandstraat 13

MENU 1 MENU 2 MENU 3 MENU 4

Minestrone Minestrone Minestrone Minestrone

Spaghetti Tagliatelle Penne Luigi Veggietaliano

Bolognese Pescatoré (kip-ham/saus Luigi (spirelli/wokgroenten in
(met zalm en scampi) met gewokte penne) coulis tomaat/basilicum)

Tiramisu Speciale Tiramisu Speciale Tiramisu Speciale Tiramisu Speciale

€14,00 €18,00 €16,00 €14,00

Alle menu’s verkrijgbaar in kinderportie € 10,00

Reserveren met vermelding van naam en uur :
013/780.883
jongerenwerking@huizelevensruimte.be

Voor een voorziening als Huize Levensruimte bieden de subsidies niet voldoende ruimte om onze jongeren op een voor hen specifieke
en degelijke wijze te begeleiden. Om die leemte deels op te vullen, kunnen wij gelukkig rekenen op de steun van vele sympathisanten.

Ook U kunt ons helpen door storting op rekeningnummer BE84 860D 0277 2259 van Huize Levensruimte. Voor elke gift vanaf €40 wordt
een fiscaal attest uitgereikt. Uw persoonlijke gegevens warden conform de wet op de privacy van 8/12/'92 bewaard.




